
Thema:  
Gooi het over een andere boeg 

Stilte 
 

Mededelingen 
 
Aanvangswoord  
In het leven van ieder mens zijn er periodes waarin het lijkt alsof alles 
zinloos is. Je bent van het pad af en weet geen raad meer.  
Dat overkwam ook de leerlingen van Jezus na zijn dood en opstanding. 
Ze waren geroepen vanuit hun vissersboten Hem te volgen, maar alles 
leek nu onnavolgbaar. Tot ze opnieuw geroepen werden. 

 
Aansteken van de tafelkaars 

 
Intochtslied  Lied 221: 1 en 2 
Componist Bernard Huijbers, Dichter Huub Oosterhuis 
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2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 

waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

 
Inleidende woorden en bemoediging  
 
Zingen  Lied 221: 3 

 
3.Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 
 
Gebed 
 
Zingen  Lied 313: 1 
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1e lezing: Johannes 21 bewerkt  
 
Zingen  Lied 827: 1 en 2    
Componist Genève 1551 – Psalm 12, Dichter Willem Barnard 

 

2 God onze toekomst, God is onze Vader, 
Hij is het licht voor onze dagen uit. 
De hele wereld leeft van zijn genade, 
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd. 
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2e lezing: Psalm 30 bewerkt  

 
Zingen  Lied 704: 1 en 2 
Componist Johann Crüger, Dichter Marin Rickart, bij Jezus Sirach – ‘Nun 

danket alle Gott‘ 

     

 
2. Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 

en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 
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Schriftlezing: Romeinen 7: 14-25 bewerkt  
 
Zingen  Lied 836: 1, 2 en 4 
tekst John Greenleaf Whittier; vert. Jan Willlem Schulte Nordholt, melodie 

Charles Hubert H. Parry 

 

2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee, 
op weg gaan met U mee. 
 
4. Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 

Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is, 
hoe schoon uw vrede is. 
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Overdenking 
 
Orgelspel  
 
Zingen  Lied 825: 3, 4 en 5 
Componist Peter Shor/Halle 1704, Dichter Ad den Besten 
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4 Hij meet ons tijd en ruimte toe 

genoeg om Hem te vinden. 
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe 
wij tasten in den blinde 
naar Hem, uit wie ons leven is. 
Eens treedt Hij uit de duisternis 
en noemt ons zijn beminden. 
 

5 Ja, Hij is elk van ons nabij, 
hoe hemelhoog verheven; 
in Hem bestaan, bewegen wij, 

in Hem is heel ons leven. 
Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 
de mensen zijn van zijn geslacht, 
voorgoed met Hem verweven. 

 
 
Toelichting op de inzameling 
Collectedoel: Stichting Neupanefonds  
Rekeningnummer: NL38 RABO 0307 0707 19 tnv St Neupanefonds 

 
Gebeden 
 
Onze Vader 

Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving  
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid. 

Amen. 
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Slotlied  Lied 415: 1 en 2 
Tekst: Johannes Gossner; vert. Jacqueline v.d. Waals; mel: Chr. Gregor 

 
2.Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 

 
Zegen 
 
Amen 

 
 

 
 

Na afloop van de dienst bent U van harte uitgenodigd nog wat 
na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. 


